
  

25.07.2025 “De Maand Safer” 

ِِبسِْمِِ نِِِالَلّه حْمهَٰ حِيمِِِالرَه  الرَه

ِِ هْرًاِفِيِكِتهابِِالَلّه ِشه ره ِِاثْنهاِعهشه ِالَلّه ورِِعِنده هُّ ةهِالشَُّ ِعِدَه  …إنَِه

ِ ِالنَهبِيَُّ قهاله ولهِ  :صلى الله عليه وسلموه ِغُّ لَه ،ِوه ره فه ِصه لَه ةه،ِوه امه ِهه لَه ةه،ِوه ِطِيهره لَه ى،ِوه دْوه ِعه  لَه

 

Geachte moslims,  

Op zondag 27 juli zullen we de tweede maand van het 

islamitische jaar binnengaan: de maand Safer. Helaas 

zijn er onder de mensen verkeerde opvattingen ontstaan 

dat de maand Safer een ongelukkige maand zou zijn. 

Deze overtuigingen hebben echter geen enkele grond 

in de islam. 

Deze opvatting stamt uit de tijd van de onwetendheid 

en behoort tot de bijgeloofspraktijken van de Arabieren 

van die tijd. De Boodschapper van Allah صلى الله عليه وسلم heeft deze 

valse overtuiging duidelijk verworpen en gezegd: “Er 

is geen ongeluk of onheil verbonden aan de maand 

Safer.” (Boekhari, Tibb, 19) 

Waardevolle gelovigen, 

De Arabieren uit de Djahiliyyah-periode beschouwden 

de maand Safer ten onrechte als een van de heilige 

maanden en zagen deze als onheilspellend. Ze vonden 

het zelfs een grote zonde om in deze maand de umrah 

te verrichten. De geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم heeft deze 

misvatting weggenomen en gezegd: “De umrah is op 

elk moment toegestaan!” (Boekhari, Hadj) 

Toch geloven sommige mensen vandaag de dag nog 

steeds dat huwelijken die in deze maand worden 

gesloten geen stand zullen houden, of dat werk dat in 

deze maand wordt begonnen geen succes zal hebben of 

onheil zal brengen. Zulke overtuigingen zijn echter in 

strijd met het islamitische geloof en behoren tot 

bijgeloof. 

Beste gemeenschap, 

In een andere overlevering zegt de Profeet صلى الله عليه وسلم: “Ziekte 

is niet besmettelijk in absolute zin. Het is bijgeloof 

om ongeluk te verwachten door de vlucht van een 

vogel. De uil brengt geen ongeluk. De maand Safer 

brengt geen ongeluk. En de zogenaamde 

demonische wezens die mensen angst aanjagen, 

bestaan niet.” (Boekhari, Tibb, 19; Muslim, Salam, 

106) 

Besmettelijke ziekten verspreiden zich slechts met de 

toestemming van Allah. De overtuiging dat elke zieke 

altijd iemand anders zal besmetten, is zowel religieus 

als medisch onjuist. Deze woorden betekenen niet dat 

men geen voorzorgsmaatregelen moet nemen, maar dat 

men voorzorg moet combineren met vertrouwen op 

Allah. Een moslim moet zich zowel beschermen tegen 

ziektes als zijn toevlucht zoeken bij Allah. Voorzorg 

nemen is een onderdeel van tewekkul. 

Geachte moslims, 

Kortom: de maand Safer is geen maand van rampspoed 

of onheil. In de islam bestaat het concept van ongeluk 

niet. Het toeschrijven van ongeluk aan gebeurtenissen, 

tijden of wezens, verwijdert een mens van het geloof in 

het lot en in het vertrouwen op Allah. 

Ik sluit mijn preek af met de gezegende hadith van onze 

Profeet صلى الله عليه وسلم: “In de islam bestaat er geen ongeluk of 

bijgeloof. De beste houding is optimisme: zaken in 

een goed daglicht zien.” (Boekhari, Tibb, 54) 

 


